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Téteghem(Fr) 
(Tetegem) 

 
en: 

Amandus Vanpraet 
°Zerkegem 01/04/1859 

+ Téteghem(Fr) 14/04/1918 
 

en zijn zoon: 
Julianus Vanpraet 

° Zerkegem 13/07/1888 
+ Middelkerke 11/01/1926 

 
en zijn kleindochters: 
Raymonde Vanpraet 

° Teteghem 10/12/1914 
Rosita Vanpraet 

° Teteghem 20/07/1916 
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en zijn achternicht #1: 
Elza Vanpraet 

° Eernegem 14/08/1925 
+ Eernegem 12/03/2009 

 
 
 

en zijn achterneef: 
Camiel “Lucien”  VANPRAET 

° Eernegem 19/06/1919 
+ Oostende 15/11/2003 

 
 

En zijn achternicht #2: 
Hilda VANPRAET 

° Eernegem 23/08/1914 
+ Oostende 01/01/2005 
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De familie Vanpraet en Téteghem 

 

Het verhaal start met een kleine weergave van een stukje van een tak van 
de familie Vanpraet.(1) 

 

 
(1): enkele nazaten van Carolus Vanpraet x Isabella 

 

De namen vermeld in gele fluo hebben op de één of andere manier een link 

met Téteghem. Téteghem is een plaats en voormalige gemeente in de Franse 

Westhoek. 
 

We starten bij Amandus Vanpraet die als eerste de stap zet om zijn geluk te 

gaan zoeken in Frankrijk. 

 
Velen van zijn familieleden, zijn vrouw, zijn zoon en vrouw, kleinkinderen, 

achterneef en achternichten zullen hem gaan bezoeken of zullen er ook gaan 

werken. Ook veel inwoners van Bekegem en Eernegem zullen in zijn 

voetsporen treden en samen met Amand het avontuur tegemoet gaan. De 
één al met meer succes dan de andere. Ook zijn er die er de liefde zullen 

vinden. Maar toch zal tot slot het merendeel van hen terugkeren naar hun 

vaderland België. 

 
Wel hebben ze er een ongelooflijk avontuur opzitten en elkéén heeft zijn 

verhaal, verhalen die hier voor een stukje zullen verteld worden. 
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Amandus Vanpraet. 

 

We starten ons verhaal met Amand Vanpraet. 
Amandus Vanpraet is geboren (2) te Zerkegem op 01/04/1859 als een zoon 

van Carolus (Charles) Vanpraet en Isabella De Sopper. 

 

 
(2): geboorteakte van Amandus 

 

Het 15de kind in dit gezin, op een totaal van 18 kinderen uit twee huwelijken 
kreeg dus de naam Amandus. Er was reeds vroeger in het eerste huwelijk 

van vader Carolus met Catharine De Jaeger een zoon geboren die de naam 

van Amandus had gekregen maar dit kind zou maar 1 jaar in leven blijven. 

En ja, je leest het goed, Amandus werd geboren op één april (3) en dat was 
dus geen aprilgrap. 

 

 
(3): den eersten april om 10u00 
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Amandus zal opgroeien op de boerderij van zijn ouders te Zerkegem. 

 

Op bijna 29-jarige leeftijd treedt Amandus in het huwelijk met Elisa 
Vandekerckhove. Dit gebeurde te Roksem op 01/02/1888. (4), (5) 

 

 
(4) te Roksem in 1888 

 

 

 
(5) huwelijk n° 6 in 1888 
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De akte zelf kon ik niet vinden en inkijken, maar gelukkig waren er nog de 

huwelijksbijlagen. 

 
Bij de huwelijksbijlagen vond ik een document van Nationale Militie. (6) 

 

 
(6): Milice Nationale 

 

Ik haal er onderstaand detail uit. (7) 

 

 
(7): detail uit de nationale militie 
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Ik kan er lezen dat Amand voor de lichting van 1879, na het trekken van het 

lotingsnummer 62, werd aangenomen en dat hij tot op heden heeft voldaan 

aan de verplichtingen die hem door de militie zijn opgelegd. 
Nog wat verder zoeken levert me het volgende op. (8) 

 

 
(8): detail #2 

 
Hij wordt vrijgesteld tot 1881 en is opgenomen in het legioen van de 3 de 

jagers te voet. 

 

Nog wat verder vind ik een document van aanwezigheid in het leger. (9), (10) 
 

 
(9): certificate de presence au corps: detail #1 
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(10): detail #2 

 
Ik kan er lezen dat hij is ingeschreven onder nummer 304472 en dat hij in 

dienst blijft bij het korps en daar zijn diensttijd zal voltooien. 

De commandant verklaart verder dat genoemde heer Vanpraet (= Amand) in 

de loop van de eerste twee jaar vanaf de datum van oproeping niet langer 
dan negen maanden afwezig is geweest in het korps. 

 

 

Dat is goed nieuws want wat besluit de commandant: Amand mag/kan op 
onbeperkt verlof. 

En of Amand een goed reden had om verlof te nemen, ja hoor, hij ging 

trouwen. 

 

De trouw was in Roksem want zijn vrouw Elisa was daar geboren op 
27/02/1861 als een dochter van Franciscus en Anna, Theresia Deknock. 

 

Maar ook te Zerkegem wordt er een huwelijksaankondiging aangeplakt bij 

het gemeentehuis, want iedereen mag weten dat Amand en Elisa zullen 
trouwen. (11) 
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(11): bekendmaking te Zerkegem 

 
Amandus zet zeer sierlijk zijn verkorte handtekening op het document. (12) 

 

 
(12): paragraaf van de bruidegom 
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Die bekendmaking wordt 2 zondagen lang uitgehangen aan het 

gemeentehuis en iedereen kan er lezen dat de trouw doorgaat op 1 februari 

van het jaar 1888. (13) 
 

 
(13): bekendmaking 

 
 

Nog datzelfde jaar, namelijk op 13/07/1888, wordt er een zoon geboren. (14) 

 

 
(14): geboorte van Julianus 

 

Die zoon krijgt de naam Julianus mee. 
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Was het beroep van Amand op de huwelijksaankondigingen nog landbouwer, 

dan zie ik hier dat hij nu een herbergier is. Amand baat met zijn vrouw een 

café uit in Zerkegem. (15) 
 

 
(15): herbergier Amand 

 
De akte wordt mooi ondertekend door de bruidegom, de getuigen en de 

ambtenaar van dienst. Zijn vrouw Elisa tekent niet mee. (16) 

 

 
(16): ondertekening van de huwelijksakte 

 

Het is door die zoon Julianus dat de naam van de Franse stad Tetegem voor 

het eerst zal vallen. Merk op dat ik vanaf nu “Tetegem” schrijf.(Vlaamse 

benaming) 
Die Julianus trouwt namelijk in Middelkerke op 16/04/1912 met Lucia, Sylvia 

Callewaert.(17)(18) 

 

 
(17): akte n°4 



                                                                                                                                                                                    Auteur: Luc Pottier 
                                                                                                                                                                                            01/ 2024 

    

 
(18) huwelijk Julianus x Lucia 

 
Julianus is een steenbakker en hij verblijft te Tetegem in Frankrijk. Zijn 

ouders worden ook vernoemd als verblijvende te Tetegem, want inderdaad 

Julianus is steenbakker die werkt bij zijn vader Amand. 

Ik vond ook een afschrift opgemaakt te Tetegem van het huwelijk van die 
zoon Julianus met Lucie Callewaert.(19) 

 

 
(19): afschrift uit Tetegem. 
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Amandus is dus naar Frankrijk getrokken en werkt er  in Tetegem (20) in een 

steenbakkerij, een steenoven, een briqueterie. 

 

 
(20) : verblijvende te Tetegem (Fr) 
 

Ook op https://search.arch.be in het zoeken naar personen vonden we de 

huwelijksakte terug en ook daar zie ik dat Amandus en Elisa hun woonplaats 

in Tetegem hebben.(21) 

 

 
(21): woonplaats = Tetegem 

 

Maar vooraleer ik naar Tetegem trek met het verdere vervolg van het 

verhaal over Amandus Vanpraet keer ik nog éénmaal terug naar de 
huwelijksakte van zoon Julianus want daar vind ik nog iets interessants. 

Op diezelfde akte op https://search.arch.be lees ik het volgende.(22) 

 

 
(22): hoofding van de akte n°4. 

https://search.arch.be/
https://search.arch.be/


                                                                                                                                                                                    Auteur: Luc Pottier 
                                                                                                                                                                                            01/ 2024 

    

 

Er staat een opmerking bij die vermeld dat er bij notaris Faict uit Oostende 

een huwelijkscontract is opgemaakt. 
Dat vraagt om verder onderzoek. En het Rijksarchief in Brugge kan hier een 

welgekomen hulp bij zijn.(23) 

 
(23): INV 500/102 
 
 

Ik heb inventarisnummer 14 nodig. Dat handelt over het jaar 1912.(24) 

 

 
(24): n° 14 
 

 

Er staat ook hier vermeld dat Julien verblijft te Tetegem.(25) 

 

 
(25): Julien in Tetegem 
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Het verhaal verlaat Belgie en we komen aan in Tetegem.(26) 

 

 
(26): Tetegem 

 

 
Teteghem gelegen in de Franse Westhoek ligt op zo’n 6 km van Duinkerke en 

vanuit het West-Vlaamse Zerkegem is dat circa 60 km.(27) 

 

 
 
(27): Tetegem bij Duinkerke 
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Zo moet Tetegem er ongeveer uitgezien hebben toen Amand en Elisa en 

later hun zoon Julianus naar Tetegem trokken om er zeg maar een heel 

nieuw leven te beginnen.(28), (29) 
 

 
(28): ingang van het dorp. 

 

 
(29): het marktplein 
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Je moet het toch maar zien zitten om het kleine landelijke Zerkegem achter 

je te laten om je geluk te gaan zoeken in het noorden van Frankrijk. 

Amandus en zijn vrouw Lucie waren dus nog keer naar België teruggekeerd 
om de trouw van hun zoon bij te wonen. 

 

Ze waren dan ook dol enthousiast en ondertekenden met plezier de 

huwelijks-akte.(30) 

 

 
(30): de handtekeningen 
 

Na het huwelijk trokken ze dus terug naar Teteghem. 

 

Maar vooraleer ik verder kan met mijn verhaal moet ik het eerst even 

hebben over het overlijden van Amandus Vanpraet. Ik zit een beetje vast 
met mijn verhaal en misschien kan zijn overlijden daar in Frankrijk wat meer 

informatie bieden. 

En inderdaad: 

Opzoekingen op de site archivedep@lenord.fr leverde toch volgend resultaat op. 
Ik vond het overlijden van Amand(us) Vanpraet terug.(31),(32) 

Amand is overleden te Teteghem op 14/04/1918. Dat was op een zondag. 

Amand werd 59 jaar. 

 
(31) : de10 jarige tafels van Tetegem 

mailto:archivedep@lenord.fr
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(32): Amand is overleden 1n 1918 

 
Ik wou toch nog wat meer te weten komen over die Amand die overleden 

was te Tetegem. 

Misschien ligt hij wel begraven daar in Tetegem. Dit moet ik toch kunnen te 

weten komen. Misschien moet ik er wel eens een fietstochtje aan wijden om 
hierover meer informatie te bekomen. 

Ik besloot om even een mail te schrijven naar het archief van Tetegem. 

Mijn wachten op enig nieuws werd na een tijdje toch beloond met een 

antwoord met heelwat meer informatie.(33) 

V  
(33): de bewuste mail 
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Ik had er plots de akte van overlijden in mijn mailbox erbij.(34) 

 

 
(34): akte van overlijden van Amand Vanpraet. 

 

Ik kan er lezen dat hij inderdaad een briquetier, een steenbakker was maar 
nog veel belangrijker is dat ik meteen zijn adres erbij heb. 

Amand en zijn gezin hadden een steenoven langs de “ route de Furnes”.  

Dus langs de weg naar Veurne of langs de Veurnse weg.(35) Dat is nu de 

D601. 

 
(35): Route de Furnes in Tetegem 
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Amand vetrok dus rond de eeuwwisseling(1890-1900) met zijn gezin van 

Zerkegem naar Tetegem.(36), (37) 

De afstand van het Dorp van Zerkegem naar de steenoven is circa 60 km. 
 

 
(37): Tetegem 

 

 
(38): Zerkegem-Tetegem 

 

Dat was toen nog niet langs de autosnelwegen A40 en A16 zoals nu, maar 
wel langs de binnenwegen van Zerkegem naar Veurne en zo verder langs de 

D601 naar Teteghem, naar de steenbakkerij langs de Route de Furnes. 

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die steenbakkerij niet zijn eigendom 

was zoals ik aanvankelijk dacht, maar die steenoven, die steenbakkerij 

behoorde toe aan de familie Degroote. 
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Het was een zekere Augustin Gegroote die op een terrein langs de Route de 

Furnes een fabriek oprichtte die dienst deed als steenfabriek.(39) 

 

 
(39):steenfabriek 

 

In de volkstelling van 1906 is Augustin Degroote (1856-1910) de baas van 

de door hem opgerichte steenfabriek in Tetegem. Uit zijn  huwelijk met Marie 
Mallet in 1884 werden vier kinderen geboren : 

- Samuel in 1886 

- Martial in 1891 

- Claire in 1898 en 
- Carlos in 1899. 

Na de dood van hun vader volgden de twee broers Samuel en Carlos hem op 

aan het hoofd van het bedrijf dat “Degroote frères “werd en waarvan ze de 

activiteit uitbreidden tot de verkoop van materialen. (40) 

 
(40): Degroote Frères 
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De steenfabriek sloot zijn deuren in 1970. De handel stopt in 1986. 

Het terrein van de site met de steenbakkerij van Degroote noemt men nu 

“wijk Degroote”. De transformatie van de wijk, afbraak en nieuwbouw zal 
voltooid zijn rond 2028, zo kon ik lezen op internet. 

Het was dus hier in die steenfabriek dat onze Amand een beetje de baas 

was. Hij was de voorman daar. Hij had dus de leiding over andere 

werknemers en was dus ook verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen 
van de steenfabriek. (41), (42) 

 

 
(41): de steenfabriek langs de Route de Furnes. 

 

 
(42): een ander zicht op de steenbakkerij 
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Heelwat volk uit onze omgeving gingen mee met hem (Amand) en trokken 

ook naar Tetegem om er te werken werken in de steenfabriek. 

O.a. Bollaert van Bekegem, August Bonny, Victor Verplancke, Ingelbrecht, 
Gust Benoit en Frans Maertens werkten daar met hem en bij hem. 

 

Dit kwam ik te weten door het bezoek dat pastoor Edmond Denys (43) bracht 

aan de steenoven van Amand. 
 

 
(43): Pasterke Denys 

 

“Pasterke” Denys werd geboren te Roeselare op 10/05/1865 en hij overleed 

te Lichtervelde op 14/02/1923. 

Jaarlijks gingen er duizenden Vlamingen naar Frankrijk om er het zware werk 
te doen in de oogst, de bieten, de steenovens, de suikerfabrieken en de 

asten. 

Omdat die seizoensarbeiders maandenlang van huis weg waren in het 

“goddeloze” Frankrijk met al zijn verleidingen, was de Kerk bezorgd om hun 
zielenheil. In 1902 stelde de toenmalige bisschop van Brugge,, een proost 

aan voor hen en die moest proberen deze mensen op het rechte pad te 

houden en dat was dus E.H. Edmond Denys. Hij bezocht vele van zijn 

“maatjes” in Frankrijk en hield er ook regelmatig bijeenkomsten voor hen. 
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Zo gebeurde het dat hij in mei 1908 op bezoek ging naar de steenovens in 

Téteghem, waaronder die van Amand Vanpraet. Dit staat te lezen in het 

Gestella Krantje, jaargang 32, nummer 2, april 2010. In het artikel Gistel en 
omstreken in  “De Stem uit het Vaderland” kan ik letterlijk lezen.(44) 

 

 
(44): detail uit Gestella 

 
Pasterke Denys was dus welgekomen gelijk een engeltje. Dus onze A(r)mand 

was nog niet van de slechtsten zo te horen. Ook zijn maten worden 

vernoemd. 

Eerst en vooral noemt hij August Bonny. 
August is geboren te Bekegem en trouwt ook te Bekegem op 11/04/1904. 

Hij huwde met die Elisa Inghelbrecht waarvan hierboven sprake.(45) 

 

 
(45): huwelijk te Bekegem 
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En inderdaad, het beroep van August is steenbakkerswerkman.(46) 

 

 
(46): beroep vermeld op zijn huwelijk 

 

Zijn vrouw Elisa Inghelbrecht is ook geboren in Bekegem in 1883. Ik 

vernoem haar niet zo maar want ook een zekere Inghelbrecht ging mee met 
de equipe van Amand naar Frankrijk. Dat moet dus hoogstwaarschijnlijk een 

broer van haar geweest zijn.  

Ze had vier broers: 

 
- Victor geboren te Bekegem in 1881. 

- Camilius geboren te Bekegem in 1887. 

- Arthur geboren te Bekegem in 1893. 

- Joannes geboren te Bekgem in 1894. 

 
De laaste 2 zullen nog wel te jong geweest zijn om te gaan werken in de 

steenovens. Dus ofwel Victor, ofwel Camilius ging mee met team Amand. 

Maar verder onderzoek brengt aan het licht dat Victor overleden is te 

Bekegem in 1897. Het moet dus Camilius geweest zijn die ook naar 
Téteghem trok. 

 

Ook Victor Verplancke die mee ging met de ploeg Amand is te Bekegem 

geboren (in 1887).(47) 
 

 
 
(47) Victor gaat ook mee met Amand 
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Die Gust Benoit, dat is een moeilijke om te vinden. Te Bekegem is enkel een 

Coleta te vinden met die naam. Ik denk dat het eerder moet gaan over 

August Benoot. Ik denk dat hij hier bedoeld wordt.(48) 
 

 
(48): bidprentje August Benoot 

 
August is geboren te Aartrijke, huwt te Bekegem in 1892 en zal ook te 

Bekegem overlijden op 15/07/1926 

 

Tot slot hebben we nog Frans Maertens. Dat is eigelijk Franciscus Maertens. 
Hij werd geboren te Eernegem op 13/02/1864 en trouwde in 1890 te 

Bekegem met Nathalia Degrendele. Hij overleed te Bekegem op 22/03/1913 

op de nog jonge leeftijd van 49 jaar. Hij was toen al weduwnaar. 

 

De equipe die meeging met Amand, had dus op de één of andere manier een 
link met Bekegem. 
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Het werken in een steenfabriek en het beroep van briquetier was een harde 

stiel en vergde steeds zware arbeid bij het ontginnen, afgraven van de klei, 

het vormen en bakken van de bakstenen, dakpannen en andere keramische 
produkten.(49) 

 

 
(49): de mijntrein voor de kleiaarde 

 
Amand en zijn werknemers hadden dus dagelijks meer dan hun handen vol 

met al dat werk, maar er hoorde ook heelwat administratief werk erbij. 

Zo kreeg Amand als voorman zeker meerdere malen de werkbonnen onder 

handen die steeds werden opgemaakt.(50),(51) 
 

 
(50): bon van Degroote 
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(51): De kantoren van Briqueterie Degroote 

 
Maar werken in het buitenland is ook niet altijd rozengeur en maneschijn 

hoor en al zeker niet in een steenfabriek. Niet alles loopt steeds gesmeerd en 

op wieltjes. 

In de krant “La Vérité “(de Waarheid) verscheen er op 12/06/1893 een 
artikel over de steenbakkerij Degroote. (52) 

 

 
(52): het artikel in de Waarheid 
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Ik kan er het volgende lezen : “ Er gebeurde een ernstig incident  in de fabriek 

van Degroote te Tetegem. Dat is een stadje op enkele kilometers van Duinkerke.  

Een aantal werknemers, allemaal Belgen, zijn op een morgen zeer dronken op het 
werk toegekomen. 
Ze gingen er hun medewerknemers  wat lastigvallen en daarbij ontstonden er dan 
ook vechtpartijen. 
De eigenaar van de fabriek, meneer Degroote, probeerde de dronkaards te 
kalmeren, maar dat lukte niet. Neen, integendeel, de baas werd beledigd, geslagen 

en zelf met bekogeld met bakstenen. 
Zijn fiets werd vernield en alles werd in het kanaal gegooid. 
De onruststokers stoten de hooggestapelde bakstenen omver en begonnen ook 
met het vernielen van de steenovens. 
Ondertussen arriveerde de politie en zij arresteerden twee van de leiders, namelijk 
Decramer en Provost. 

De anderen wisten over de grens te vluchten naar Belgie”. 

 

Of zoals het onderstaande artikel uit de krant “Le Nord Maritime”,(Het 

Maritieme Noorden) van 28/07/1929.(53) 

 

 
(53): Artikel van diefstal 

 
Hier is er sprake van een zekere Gaston Timmerman die geld steelt van zijn 

werkmakkers in een steenbakkerij gelegen in de route de Furnes, en ja je 

mag 3 keer raden, en dat is bij…….. Degroote. 
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Amand Vanpraet zou echter niet heel oud worden. Hij was amper 59 jaar 

toen hij overleed in 1918.(54),(55),(56) 

 

 
(54): boek Décès Tetegem 1918 

 

 
 
(55): akte van zijn overlijden 
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(56): bidprentje van Amand Vanpraet 

 
Weet je nog dat ik het had over dat fietstochtje dat ik eens moest 

ondernemen om te weten te komen of Amand nu al of niet te Tetegem 

begraven ligt. 

Wel, zo gezegd zo gedaan. Mijn vrouw en ik trokken er op een woensdag in 
september 2023 erop uit met onze fietsen mee om ons ter plaatse te gaan 

vergewissen of Amand daar nu wel of niet eeuwig ligt te rusten. 

In Tetegem zijn er 2 begraafplaatsen. De eerste is “Cimetière Intercommunal 

de la Branche” die gelegen is langs de Route de la Branche.(57) 

 

 
 
(57):begraafplaats #1 
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Terwijl ondergetekende op speurtocht gaat naar de naam “Amand Vanpraet” 

kijkt vrouwlief toe vanop een rustbankje. (58) 

 

 
(58): afwachten of Luc iets vindt 

 
Neen. Daar was niets te vinden. Dan maar op naar Téteghem centrum want 

daar staat de kerk met bijhorende begraafplaats.(59) 

 

 
 
(59): église catholique Saint-Pierre te Tetegem 
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Hier maakte ik meer kans om hem te vinden want de begraafplaat hier in het 

centrum bevat veel oudere graven. 

Dus opnieuw ging ik op zoek. Ik hoorde het plots 12 uur ’s middags slaan op 
de kerktoren.(60) 

 

 
(60): 12 x bim bam bom 

 

Was dat het sein, het teken dat ik hier iets zou vinden? Ik wou het echt 

geloven, maar de werkelijkheid was hard, bikkelhard. Neen, Amand Vanpraet 

lag hier ook niet begraven.  
We verlieten Tetegem zonder een echt antwoord, maar we hadden er toch 

een prachtige fietstocht opzitten. 

Bij de kerk in Téteghem staat er ook nog een oorlogsmonument, maar daar 

kom ik later op terug in dit verhaal.(61) 

 

 
(61): het oorlogsmonument 



                                                                                                                                                                                    Auteur: Luc Pottier 
                                                                                                                                                                                            01/ 2024 

    

Waar ligt Amand Vanpraet dan wel begraven? Dat is nu nog de vraag. Toch 

probeerde ik nog één laatste poging met de stad Tetegem. Ik schreef een 

brief naar het stadsbestuur met de vraag of er echt niet meer informatie te 
vinden was over Amand maar al heel vlug kwam het antwoord. (62) 

 

 
 
(62): het antwoord uit Tetegem 

 

Ze laten mij weten dat ze geen concessie gevonden hebben op naam van 

Vanpraet in de gemeente Tetegem. 
Dat was het dan zeker. Amand ligt niet begraven in Tetegem. Is hij dan toch 

overgeberacht naar België? 

Het zou zo maar kunnen. Het bidprentje van Amand is gedrukt bij drukkerij 

Sint Antonius te Aartrijke. 
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En wat gebeurde er dan verder met het gezin hoor ik je afvragen? 

Zijn vrouw Elisa is na de dood van haar man Amandus teruggekeerd naar 
België. 

Ze overlijdt op 27/12/1939 te Zandvoorde op 78 jarige leeftijd. 

 

Julien Vanpraet en zijn dochters Raymonde en Rosita 
 

Ik had het eerder al over Julianus Vanpraet en zijn vrouw Lucie Callewaert 

die ook gingen werken in Téteghem. 

Zoon Julianus (Julien) en zijn vrouw Lucia zijn na het overlijden van Amand 
ook teruggekomen naar Belgie.(63) 

 

  
(63): detail uit bidprentje van Julien 

 

Die zoon Julianus en Lucie Callewaert bouwen een gezin uit waarin 5 
kinderen zullen geboren worden. 

Het zijn: 

1) Ines, Sylvia, Amanda, Elisa, Remi Vanpraet. 

2) Raymonde, Lucie, Julienne Vanpraet. 
3) Rosita, Ines Raymonde Vanpraet. 

4) Fernand Vanpraet. 

5) Yves Vanpraet. 
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De link met Tetegem is ook hier niet ver weg. Wordt Ines nog geboren te 

Middelkerke, dan worden dochter #2 en #3 geboren in Tetegem. Ze zijn 

terug te vinden in de tienjarige tafels van de geboorten.(64),(65) 
 

 
(64): 10 jarige tafels 

 
 

 
 
(65): Raymonde en Rosita 

 

Raymonde, Lucie Vanpraet is geboren te Tetegem op 10/12/1914.(66) 

 

 
 
(66): geboorte-akte van Raymonde 
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Rosita wordt geboren op 20/07/1916 te Tetegem.(67) 

 

 
(67): akte van geboorte van Rosita 

 

Ik haal die twee geboorte-akten  erbij omdat de aangifte van die geboorten 

gebeurde door Amand Vanpraet.(68),(69) 
 

 
(68): aangifte van Raymonde door Amand 

 

 
 

 
(69): aangifte van Rosita door Amand 
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En tweemaal staat het beroep van Amand erbij vermeld: 

 Contre-maitre de briqueterie 

 Contremaitre de briqueterie 
 

Dat is natuurlijk 2 keer hetzelfde en betekent zoveel als voorman van een 

steenbakkerij. 

Mijn vermoeden is dus hiermee inderdaad bevestigd dat Amand de meester, 
de opzichter, de ploegbaas zeg maar het hoofd, de leider van een ploeg, van 

een team is in de steenbakkerij. 

 

Maar ik lees ook dat de vader van de kinderen, Julien, een “marchand de 
vin”, een wijnverkoper is en dus geen steenbakker meer is. 

En ik lees ook dat hij ziek was bij de eerste geboorte en bij de tweede 

geboorte was hij niet aanwezig. (ook door die ziekte?) 

 
Dus moest grootvader Amand wel de aangiftes gaan doen. 

 

Julien zou echter zeer vroeg sterven. Waarschijnlijk door die ziekte. Hij werd 

maar 38 jaar. 

Hij overleed te Middelkerke op 11/01/1926.(70) 
 

 
(70): bidprentje Julien Vanpraet 
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Zijn vrouw Lucia zal na het overlijden van Julien Middelkerke verlaten. Ze 

trekt naar Oostende. 
Ik vind Lucia terug in de kiezerslijst van Oostende van 1938-1944.(71) 

 

 
 (71): het boek waarin de vrouwen vermeld staan. 

 
Ik vind Lucia terug wonend in de Hospitaalstraat nummer 10 en later wordt 

ze vermeld in nummer 31.(72),(73),(74) 

 

 
(72): nummer 10 

 

 
(73): nummmer 31 
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(74): de Hospitaalstraat in Oostende 

 

Lucia zal ook overlijden te Oostende op 06/09/1958 en dit zo lees ik na een 

langdurige ziekte.(75) 

 
(75): rouwbrief Lucia 
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Lucia wordt begraven in de kerk aan het Hazegras.(76) Deze kerk is echter 

ook al uit het straatbeeld verdwenen. 

 

 
 
(76): de vroegere kerk O.L.Vr. Hazegras te Oostende 
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Ik hoor je afvragen, hier stopt het verhaal zeker? Neen hoor, er zijn nog 

Vanpraet’s die wel iets metTetegem te maken hadden. 

 
Elza Vanpraet.(achternicht #1) 

 

Ook Elza, Georgette Vanpraet, een achternicht van Amand Vanpraet, heeft 

een link met Tetegem in Frankrijk. 
 

Elza, Georgette werd geboren te Eernegem op 14/08/1925 te Eernegem als 

een dochter van Henricus Vanpraet en Emma Rosseel. 

 
Zij moet daar om de één of andere reden meerdere malen op bezoek zijn 

geweest. Misschien ging ze er ook wel werken. Of ze heeft veel horen 

vertellen over Amand en Julianus en de familie Vanpraet tijdens hun verblijf 

daar in Frankrijk. Tetegem was haar dus niet onbekend want ze huwt met 
een zekere Isaias, Henri, Cornil Descats.  

 

Die Isaias (Isaië) is geboren te Tetegem op 29/03/1915 (77) als een zoon 

van Isaië, Tobie Descats (78) en Jeanne Bogaert. Hij draagt dus dezelfde 

voornaam als zijn vader. 
 

 
 
(77): tienjarige tafels geboorten Tetegem 

 

 
 
(78): Descats Isaië, de vader van Isaias 
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Dat had inderdaad een zeer goede reden want zijn pa, ook Isaië genaamd, 

sneuvelt in WO I. 

Hij overlijdt 09/03/1915 te Minaucourt-le Mesnil-lès-Hurlus, een gemeente in 
Frankrijk in het departement Marne.  

Zoon Isaië zal pas 20 dagen na de dood van zijn vader geboren worden en 

het lag dus inderdaad wat voor de hand dat de jonge weduwe haar zoon de 

voornaam van haar man gaf. 
Die pa Isaië staat vermeld op het oorlogsmonument die te Tetegem bij de 

kerk staat. (79) 

 

 
 
(79): Monument aux Morts 

 
Dit monument, Monument aux Morts, herdenkt de inwoners van Tetegem die 

hun leven hebben gegeven in de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog. 
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Volgende namen staan op het monument vermeld, daaronder ook die van 

Isaië. (80), (81) 

 

 
(80): de lijst met namen die vermeld staan op het monument 

 

 
(81): vader Isaië 
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Zoon Isaië was dus naar België gekomen, waarschijnlijk omdat hij zijn 

geliefde Elza volgde naar West-Vlaanderen. 
Hij huwde met haar te Eernegem op 20/07/1946. 

 

Isaië Descats vroeg na een tijdje de naturalisatie aan . Dit kon hij doen daar 

hij aan de voorwaarden voldeed.(82) 

 
(82): voorstel van de wet 

 

De kamer van volksvertegenwoordigers kwam bijeen in 1954 voor hun 
maandelijkse vergadering.(83) 

 

 
(83): de maandelijkse vergadering 

 

 



                                                                                                                                                                                    Auteur: Luc Pottier 
                                                                                                                                                                                            01/ 2024 

    

Isaië verkreeg het gewoon burgerschap.(84) Vanaf nu mocht hij zich ook een 

Belg noemen. Mijn naam is Isaïe Descats en ik ben nu ook een Belg. 

 

 
(84): gewoon burgerschap 

 

Zijn naam stond tussen die van de zovelen die de naturalisatie hadden 
aangevraagd.(85) 

 

 
 
(85): Isaië in de lijst 

 

 

 
 

Isaië Descats overleed te Eernegem op 14/06/1995 op de gezegende leeftijd 

van 80 jaar. 

Elza Vanpraet zou nog 14 jaar leven om uiteindelijk ook te Eernegem te 

overlijden op 12/03/2009. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                    Auteur: Luc Pottier 
                                                                                                                                                                                            01/ 2024 

    

Na Elza waren er nog personen van de familie Vanpraet die op de één of 

andere manier een verband hadden met Tetegem . Zo waren er nog Camiel 

Vanpraet, Hilda Vanpraet en haar man Frans Peere. 
Ik citeer deze personen hierna zeer kort. Laat hen een inspiratiebron zijn om 

er later nog een verhaal aan te wijden. 

 

Camiel”Lucien” Vanpraet (achterneef) 
 

Camiel, een achterneef van Amand, werd geboren te Eernegem op 

19/06/1919, (86) als een zoon van Henricus Vanpraet en Emma Rosseel. 

 

 
(86): Camiel wordt geboren 

 

Camiel huwde in 1945 te Eernegem met Germaine Decombel. 

Camiel overleed te oostende op 15/11/2003. 

 

Hilda Vanpraet.(86) 
 

 
(86): Hilda 
 

Hilda Vanpraet (87) is geboren te Eernegem op 23/08/1914 als een dochter 

van Henricus Vanpraet (88) en Emma Rosseel. 

 

 
(87): geboorte akte Hilda Vanpraet 

(88): Zie verhaal op https://bekegem.be:  

“Henricus Vanpraet (1879-1939), klompenmaker”. 

https://bekegem.be/
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Hilda huwde te Eernegem op 19/09/1936 met Frans Peere die hierna ook 

nogkort aan bod komt. 
Hilda overleed te Oostende in 2005 

Zij is begraven bij haar man op de begraafplaats van Eernegem.(89) 

 

 
       (89): laatste rustplaats 
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Frans Peere. 

 

Frans, Medard Peere (90) is ° op 28/12/1913 te Aarrijke als een zoon van 
Florimond en Irma, Maria Degroote. 

 

 
(90): Frans 

 

Frans overleed in 1997. Hij ligt samen met zijn vrouw begraven te 

Eernegem. (91) 
 

 
 
(91): Frans en Hilda 
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Het verhaal dat begon in Zerkegem en via Bekegem, en andere dorpen, 

leidde naar Tetegem in Noord-Frankrijk vindt zijn einde in Eernegem en kan 
opnieuw een begin zijn voor nog verhalen over de familie Vanpraet. 

 

 

Er rest mij nog één iets te zeggen: 
 

 

 

 

La famille 
Vanpraet: 

 

“nous ne les 

avons pas  
encore oubliés”. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


